
VOOR

BIJGERECHTEN

HOOFD

SOEP VAN HET MOMENT

RUNDERCARPACCIO

FRIET  
4

FRIET MET PARMEZAAN  
6

SALADE  
5

PARELCOUSCOUS

BOEI35 BURGER

KIPSATÉ VAN KIPPENDIJEN

VANGST VAN DE DAG

SPARERIBS

TONIJN TATAKI

BIETENTARTAAR

PROEVERIJ BOEI35

Wisselend aanbod. Geserveerd met 
focacciareepjes & kruidenboter 

8,5

Truffelmayonaise, Parmezaan, 
zongedroogde tomaat & kruidensla 

14

Lokaal is lekkerder! 
Bij Boei35 geloven we in de kracht 

van de seizoenen én van de regio. In 
samenwerking met Lokaal.nl kiezen we 
bewust voor producten van dichtbij, van 
boeren en makers uit de omgeving. Zo 
geniet jij van topkwaliteit en proef je 

hoe lekker lokaal kan zijn.
Krokante bloemkool, spinazie, hummus, 

feta, tomaat & komkommer 
17

Krokante kip, bacon, pittige saus, sla  
& friet 

16

Oosterse salade, satésaus, kroepoek  
& friet 

18

Seizoensgroenten & bijpassende 
garnituren 

25

BBQ saus, coleslaw & mais 
24

Krokante nori, togarashi, wakame, 
sesam & radijs 

14

Kokoshangop, krokante kappertjes & 
mierikswortel crème  

12

Selectie van voorgerechten van de chef 
18

SALADES
SALADE VIS

SALADE CAESAR

SALADE CAPRESE

Diverse soorten vis, mesclun, tomaat, 
komkommer, pittenmix, citrusmayonaise 

19

Krokante kip, romeinse sla, 
caesardressing, Parmezaanse kaas & 

croutons 
17

Pesto, balsamico, pittenmix, tomaat, 
kruidensla, croutons & Brabantse 

buffelmozzarella 
17



 VOOR DE KIDS

DESSERT

FRIET MET SNACK

AARDBEIEN ROMANOFF

KIDSBURGER

KOFFIE COMPLEET

FOCACCIA PIZZA MOZZARELLA

CHOCOLADE LAVA CAKE

Keuze uit: bitterballen, kipkrokantjes en 
loempia’s 

8

Vanille-ijs atsina cress & speculaas 
crumble 

8

Krokante kipburger geserveerd met friet 
14

Selectie van zoetigheden bij koffie of 
thee naar keuze 

9

De klassieker met een twist 
8

Karamel ijs, pistache 
9

Leuke weetjes over Heusden! 
 

Heusden is al meer dan 800 jaar oud. 
 

Heusden is een vestingstad: hier 
bouwden ze vroeger dikke muren om de 
stad te beschermen tegen indringers. 

 
In 1569 werd de stad belegerd 
en grotendeels verwoest door de 

Spanjaarden. 
 

In 1572 legde een grote brand een 
derde deel van de stad in de as. 

 
Heusden werd ook meerdere keren 

getroffen door de pest. 
 

In 1680 sloeg de bliksem in het kasteel, 
precies op de plek waar 70.000 pond 

buskruit en 1.000 granaten lagen 
opgeslagen… Boem! Het kasteel 

ontplofte en een groot deel van de stad 
werd verwoest. 

 
Tussen 1968 en 1980 is Heusden 

helemaal opgeknapt, precies zoals het 
eruitzag in 1649, aan de hand van 

oude kaarten. 
 

In 1980 kreeg Heusden een belangrijke 
prijs voor de restauratie: de Europa 

Nostra-prijs. 
 

Nu komen er elk jaar wel 350.000 
mensen langs om te wandelen over 
de stadsmuren en door de gezellige 

straatjes.


